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Snuffelvondst

De heer Herman Boeykens 
uit Nieuwerkerken bij Aalst 
is in het bezit van zowel de 
Nederlandse als Franse versie 
van het levensverhaal van Sint-
Adriaan. Het zijn twee boekjes van 
zowat 8,5 bij 13,5 cm en met 24 
bladzijden. Ze zijn uitgegeven in 
Leuven op 19 augustus 1722.1

Het eerste hoofdstukje (p.3-9)
handelt over de eigenlijke 
levensloop en over de marteling 
van de heilige die het geluk 
vond bij zijn vrouw Nathalia, 
“uytglimmig  in Edeldom” en 
“doorperst ende overgoten van 
blydschap”. De beschrijving van 
de marteling roept waarlijk een 
horrorfilm voor de geest… Men 
liet de man door vier “bloed-
schuymige” beulen afranselen tot 
“de verscheuringe ende uytval van 
zyn jong ingewant”. Tot slot werd 
beslist dat men hem “met zyne 
mede-Campioenen levendig zoude 
rabraken met yzere hamers op eenen 
aenbeeld”. Hij stierf op 4 maart 306 
in Nicodemië; hij was nauwelijks 
28 jaar oud.

In het tweede hoofdstukje (p.10-
13) worden de verschillende 
rustplaatsen van het stoffelijk 
overschot van Adrianus 
beschreven. Na zijn dood werd hij 
overgebracht naar Constantinopel 
en een tijdje later naar Rome waar 
paus Honorius I een kerk oprichtte 
ter diens ere. Omstreeks het jaar 
755 liet Gerard de Roussillon, 
graaf van Bourgondië, meerdere 
kloosters en kerken aan hem 
toegewijd oprichten, zo onder 
meer in Roucourt. Hij bekwam 

van paus Stephanus III dat het 
lichaam van Adrianus naar deze 
plaats zou worden overgebracht. 
In 1110 liet een priester Eubaldus 
genaamd, het stoffelijk overschot 
wegnemen met het doel het 
naar Brussel of Antwerpen te 
voeren. Maar “den goeden God 
die dezen Schat gedestineert hadde 
ende wilde jonnen aen de Stad van 
Geeraertsberghe in Vlaenderen, 
alsdan heel arm, ende kleyn bewoont, 
jae bezonderlyk aen de Abdye van de 
Religieuzen Benedictinen”, riep een 
halt toe aan priester Eubaldus. 
Hij liet diens geest verdwazen 
zodat hij zijn weg verloor en zich 
plots aan de voet van Oudenberg 
bevond! En aldus belandden 
de relikwieën van Adrianus 

uiteindelijk in de abdijkerk. Maar 
dit is op verre na niet het einde 
van het verhaal… Senelardus, 
de eerste abt van de abdij, had 
zijn twijfels over de authenticiteit 
van de relikwieën en hij smeekte 
God om een teken waaruit die 
authenticiteit zou kunnen blijken. 
Terwijl de abt de mis aan het lezen 
was kwam plots een lichtstraal 
uit de hemel “die langen tyd de 
Heylige Reliquien door glanste”, 
gevolgd door een visioen “het 
welke eenen Schaepherder (wagtende 
zyne schaepen op den voorzyden 
berg) hadde den nagt van den zelven 
dag als de Reliquien waeren tot 
Geeraertsberghe aengekomen…”. Ook 
vraakneming is een onderdeel van 
het verhaal: “vraeke, de welke den 
Heere dede subitelyk gevoelen aen 
eenen Beenhouwer genoemt Diderick”. 
Als straf voor heiligschennis van 
de “Heylige Gebeenderen” werd 
hij door de duivel weggevoerd. 
Deze gebeurtenissen namen bij 
de ambt alle twijfels weg. Ter 
nagedachtenis hiervan had ieder 
jaar op woensdag na Pinksteren 
een processie plaats naar de 
Oudenberg.

Het derde hoofdstuk (p.13-17) 
handelt over de mirakels die 
Adrianus worden toegeschreven. 
Vooral als patroonheilige tegen de 
pest wordt hij gevierd.

De laatste bladzijden van het 
boekje zijn besteed aan de regels 
van het Broederschap en de 
voorwaarden die moeten worden 
vervuld voor het verwerven van 
aflaten, evenals aan de Litanie van 
de H. Adrianus (zie afbeelding).

Sint-Adriaan
Marc VAN TRIMPONT

1 Met dank aan dhr. Guido Baeyens uit Schendelbeke.
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