
EEN ADDENDUM BIJ NODEBAlS 

Kort na het verschijnen van ons artikel "De Tovenaar-keramist van Nodebais" in De Heem
schutter 2001/175 (pag. 21-27) ontvingen we een bericht van Oud-Geraardsbergenaar prof. 
dr. Herman van den Berghe. De man woont overigens ook in het Leuvense. Hij wees ons 
erop dat het bewuste Overlaere dat voor mij een volstrekt onbekende plaatsnaam was, ei
genlijk Overlaer moet zijn, een gehucht van Hoegaarden, verdeeld in Klein- en Groot
Overlaer. Professor van den Berghe wijst er in zijn schrijven ook op dat het gehucht een 
van de prachtigste Romaanse kerken van Brabant bezit. De kerk door Max van der Linden 
in een keramiek vereeuwigd, zou dus hier moeten gezocht worden. 

Onmiddellijk pikten we "Bouwen door de Eeuwen heen", deel Arrondissement Leuven uit 
een schap van onze bibliotheekkast en inderdaad op pag 164 - 165 vonden we meer uitleg 
van de St.-Lambertuskerk aldaar. De beschrijving in het bewuste werk over een stokoude 
kerk met een preromaanse beuk en een toren uit het begin van de 13de eeuw deden ons 
besluiten om bij een eerstvolgende zonnige lentedag daarheen op verkenning te trekken. 
Langs deze weg wil ik professor van den Berghe hartelijk danken voor de bekomen inlich
tingen en de tip voor een volgende uitstap. Indien er in de omgeving van de kerk een mooie 
afspanning bestaat, zullen we er eentje op zijn gezondheid drinken. 

Een paar dagen erop kwam er post uit Beauvechain. Chrisliaan Molderez, lezer van De 
Heemschutter, had met veel interesse het artikel gelezen. Niet alleen omdat het over zijn 
streek gaat, maar ook omdat hij Max vander Linden en zijn familie goed kent. Hij zou overi
gens het artikel in vertaling willen laten verschijnen in het plaatselijk tijdschrift Netradyle. 
Hij ook wijst erop dat Overlaar een gehucht van Hoegaarden is. Hij informeert ons tevens 
dat de zus van Max vander Linden, Thérèse, de weduwe is van kolonel-vlieger baron Ter
linden, voorheen bevelvoerder van de luchtmachtbasis van Beauvechain. Er zat ook een 
kleine onjuistheid in mijn tekst. Het kasteel van Nodebais werd niet in 1940 door brand ver
nield maar wel in 1944 na het vertek van de Duitsers. 
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